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Ik zoek een goede advocaat die gespecialiseerd is in psychologie en familie en jeugdrecht of civiel vanwege een narsistische ex, een gezinsvoogd , en een ots vanaf
2019 met kinderbeschermingsmaatregel voor mijn zoontje die ik tijdelijk op een groep liet verblijven in 2018 omdat hij een trauma had ontwikkeld in onze relatie. Daarna
zouden we in rust onze band versterken. Alles is mis gegaan en mijn zoontje zit er nu nog. Ze willen mij nu uit het gezag zetten. Ze dwingen me door te zeggen dat er
zorgen zijn met mijn thuis wonende kind maar dat kan toch niet. Wat doen ze kinderen toch aan! Ik heb verschillende advocaten gehad. Verschillende opties voorgelegd
maar die voogden (6)van jeugdzorg werken zelf nergens aan mee. Ze kijken nergens na en zetten het verkeerde in . Hulp wat ik moet volgen en t lokt voornamelijk van
alles uit waar ik dan geen hulp waar de behoefte aan is, kan vinden of volgen. Ik werk overal aan mee. Maar dit gaat te ver. Ze zetten mij in. zo slecht daglicht. Alles is
negatief, alleen om hun plan door te zetten
Ik weet ook niet of het een advocaat in jeugdrecht en familie moet zijn. Want dit gaat niet meer over de belangen van mijn kind. Ze geloven geen woord van wat ik zeg
omdat ze alle verhalen bij elkaar gegooid hebben en er maar wat van gemaakt. Ze zijn gek geworden. Nu als ik niet doe waar ze me in dwingen, word mijn andere
zoontje afgepakt. En dat verdiend hij echt niet! Wij allemaal niet. Ik wil met een advocaat samen uitzoeken en wat vaker om tafel kunnen zitten. Iemand die voor mij vecht
en kan uitleggen hoe dat het is gegaan. Want mijn woorden doen er niet meer aan toe. Help mij en mijn gezin alstublieft! Ik heb altijd goede bedoelingen gehad en het
beste voor de kindeeenn gedaan. Maar ik had ze gewoon gelijk moeten weghouden van mijn ex. Ipv een voogd op de achtergrond mee laten kijken om te zien dat het
niet goed was als ze bij hem geweest waren. Waar moet ik zijn. Waar kan ik dat dwangkader bespreken? En die muhp hoe zit dat nu. Ik weet helemaal niks van de
rechten. En voor mijn kinderen hoef ik niet te spreken. Want ze maken het goed. Waarom komen ze dan met zorgen?! Ze zijn er nooit en gaan alleen maar op verhalen
af en maken een beslissing zonder met mij te overleggen. Vader word al jaren niet betrokkennmaar mijn kinderen en ik worden hierin door hem vastgehouden. Zo
hebben we blijvend hulp nodig. Terwijl ik alles echt allemaal alleen heb gedaan. Niemand zou zoiets doen. Maar ik ben nu ten einde raad. Ik moet dit verandering anders
raak ik voor de 2de keer mezelf helemaal kwijt, ik heb zoveel voor ze gedaan. En me ex blijft maar door gaan. De vooogd doet er niks aan.. waarom kan ik hem niet uit
gezag zetten dan. De groep heeft er ook iets in te zeggen. De voogd bepaald. Ik hoor alles in groot overleg en weet me geen reactie meer te geven. Ongelofelijk.. zo
mogen ze toch niet met mensen omgaan?! Iedereen kent me. Iedeeeen weet hoe hard ik heb gewerkt aan mijn zoontje en waarom ik sommige dingen die niet leuk zijn,
toch heb gedaan. Ik geloofde daar ook in. Dat was sterker dan de risico’s die ik ermee nam. Ik zal dit niet kunnen laten rusten of niet accepteren omdat ik en mijn zoontje
zeker weet waar we het voor deden. Ik heb hem daar goed op voorbereid. Weet heus wel hoe ik met mn kindeerennom moet gaan. Heb alles gevolgd. Toch willen ze iets
van me waar ze de papieren die ik ervan heb gewoon negeren. En niks positiefs uit halen, maar ik vraag me eigen echt af.. wat?
Andere zoon wil duidelijkheid. Anders zorgen ze voor hechtingsstoornis bij hem Dalijk. En de gevaren van een narsist moet maar is een keer duidelijk gemaakt worden.
Waar mijn angst vandaan komt.
…omdat ik het al eens eerder heb meegemaakt.
Alle tips of adviezen zijn welkom. En een advocaat waar ik goed mee kan praten, die naar me luisterd want ik heb het écht goed gedaan allemaal. Ze maken alles kapot.
En willen er nog steeds mee doorgaan. Ik wil niet voor de gek gehouden worden . Ik wil actie. Duidelijkheid, weten waar ik aan toe ben wat ze willen want dan kan ik het
uitvoeren. Mijn kinderen zouden niet meer de moeder die ik was. En ze willen dat ze terug komt en dat is alles wat ik wil. Mijn gezin weer terug, met de juiste
gespecialiseerde hulp waar wij behoefte aan hebben, en dat het ons niet zo moeilijk word gemaakt want een kans krijg je echt niet hoor, zal altijd slecht blijven in hun
ogen want je heb er wel mee te maken. Dat was het verleden voor de geboorte. Heeft de rechtbank zelfs in archief van eerste uithuisplaatsing… ook door mijn ex.. kwam
ik later achter. Mijn kinderen verdienen dit echt niet. Ben niet in aanraking geweest met politie.. waarom zo zwaar waar ik niet eens meer als persoon wie ik was, mag
leven. Help mij naar de juiste wegen. Luister naar mij hoe moeilijk ik het ook vind om de juiste woorden te vinden en uit te spreken. Dat had ik anders nooit. Ik ben ook na
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7 jaar van een narsisct af gegaan. Dat moeten ze niet vergeten. Het gaat om de macht. Waar mijn ex zich door hun laat beschermen. Hij moet verdwijnen uit ons leven.
Hij voegt er echt niks aan toe ofzo. Ik doe het alleen. Hij is allen maar verkeerd bezig en politie drugs zonder toezicht hij kan zeggen wat die wil. Waarom moeten mijn
kindeeen zo’n beeld krijgen van hun ouders? Waarom mogen ze in ieder geval hun moeder niet houden, die een goed voorbeeld is. Waarom houden ze hem aan zonder
iets te weten. Zonder iets te doen.?! We moeten de rechter gaan over tuigen… daar hoort toch ook wel een beetje gevoel bij? Of moet ik dat helemaal uitschakelen???!
Dan ben ik goed op weg. Kan ik iets eisen? Zorgen hun voor schade. Die dingen wil ik allemaal weten. En heb uitspraken van hoger beroep en zittingen. Het is echt een
puinzooi door hun. Ik kan hier niet mee blijven zitten. Ik wil mijn verhaal duidelijk hebben. Wat ik maar 1 keer hoef te hebben. Dat is voor mij de kans waarmee ik het wel
kan zeggen!!! Dit is echt een vieze zaak, en de advocaat moet niet meegaan met de tegenpartij. Maat vechten voor mij en mijn kinderen. 
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