
 

INDONESIE- Vrijwilligerwerk  Vakantie Gratis Slaapplaats

Locatie Zeeland, Middelburg
https://www.advertentiex.nl/x-2040757-z

- VRIJWILLIGERS-CENTRALE -

- GOED DOEN VOOR EEN ANDER EN EEN AVONTUURLIJKE VAKANTIE VOOR JEZELF -

Een concept dat we al sinds 2011 uitoefenen op West-Java Indonesie.
Voor jongelieden en ouderen jong van hart, die willen gaan backpacken en/of een lange tijd de wereld
willen afreizen - maar ook voor iedereen (jong & oud ), die even een rustpauze willen nemen van het
hectisch Europa - Willen wij graag de mogelijkheid geven om de andere kant van het leven te
proeven....Om af te reizen naar de binnenlanden van West Java !! .....een heel andere setting met
normen en waarden, dat ZO dichtbij het leven staat.

Overleven is hier een dagelijks begrip, maar wel met zoveel mogelijk waardigheid en menselijkheid.
Buiten dat Java heel mooi is, kan je niet om de armoede heen ....je ziet het elke dag en als gevoelig
mens, kan je dit niet over je kant laten gaan en/of het niet willen zien....Je wilt graag helpen...een steentje
bijdragen om deze armoede ietwat draaglijk te maken.....elke beetje wordt hier dankbaar begroet.....
Vooral de Kinderen worden hier het hardst getroffen, bij bezuinigingen in de familie.
Ons concept van 3 dagen Vrijwilligerswerk en de rest van de week genieten van ' Het Andere leven'
hebben we in 13 jaar tijd zorgvuldig opgebouwd : we willen niet fungeren als een puur Vrijwilligers-
centrale en iedere dag hulpverleners sturen naar allerlei projecten. We willen de hulpverleners ook geen
(zwaar) lichamelijk werk laten doen. Je bent hiet ten allereerste voor JEZELF.
- je bent bezig met de lokale bewoners bezig..... zie en voel de omgeving en hoe het Echte leven hier aan
toe gaat.
Voor ons ligt het innerlijk aspect vooraan ; het moet voor beide partijen mooie momenten opleveren, een
gevoel dat JIJ mee kan nemen naar huis....naar de toekomst.

Genieten van de binnenlanden en van de fijne energie zal je in balans brengen met al de
'tegenstrijdigheden' die je zal ondervinden op je reis.....wat je met je ogen, je verstand en je gevoel
opneemt vanaf het moment dat je uit je vliegtuig stapt en een andere cultuur binnentreed.
Je gaat niet alleen maar een leuke tijd meemaken en een paar dagen Vrijwilligerswerk doen, maar gaat
een andere cultuur opsnuiven en andere normen en waarden bevoelen.....Je hebt de tijd om je innerlijke
Kracht rust te geven en hernieuwde energie op te laden .
Een paar dagen per week meehelpen aan Projecten , hulp geven aan minderbedeelde kinderen, door ze
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aandacht te schenken en met hen bezig zijn.
Het zijn de kleine dingen die zo belangrijk zijn voor deze arme kinderen. Bijvoorbeeld jouw aanwezigheid
bij de kinderen van de school voor de Blinden en Slechtzienden is van groot belang voor hen ; deze
kinderen zijn vanwege hun handicap verstoten van hun familie....de meesten zijn ook als vondeling op
straat gezet en worden dan opgevangen op deze school.
De meeste kinderen op deze school ontmoeten hun ouders ook nooit meer.
Onze organisatie sturen Vrijwilligers uit Europa naar deze scholen, om deze kinderen het gevoel te geven
dat ook ZIJ een deel uitmaken van deze Wereld.
De aandacht van de Vrijwilligers zal hen meer vertrouwen geven en zij ontdekken dat ook zij GEZIEN en
GEHOORD worden ; personen uit Europa komen hier voor HEN !....en dat besef geeft hen veel energie
en kunnen ze er heel lang op voortborduren.

Officieel zijn de Vrijwilligers op deze scholen voor het lesgeven van conversatie in het Engelse
taal......maar dat is puur een formaliteit....Het gaat om de aandacht dat deze kinderen krijgen en de
warmte en liefde die de Vrijwilligers uitstralen naar hen toe. Een taal leren is niet nodig voor hen en een
bepaalde traject van begin tot einde door te voeren is niet aan de orde.

Natuurlijk is er een leerkracht en/of begeleiding aanwezig, die met de Vrijwilligers samenwerken en zijn er
vaste leervakken die dagelijks gedaan moeten worden, maar voor de rest ga je als Vrijwilliger met de
kinderen spelen, knutselen, tekenen, zingen, dansen en verzin je tal van creatieve bezigheden.....In het
begin zal het een beetje hectisch zijn, maar geef jezelf de tijd om te wennen aan de normen en waarden
van het land en aan de 1001 ongeschreven (gedrags)regels.

Ook bij de School voor de blinden gaat alles op z'n "Indonesisch"......probeer het systeem niet te
doorgronden en een concreet plan te willen invoeren .
Raadzaam is het om mee te gaan met de dagelijkse tijdbestedingen - ga met hen wandelen, meedoen
met de massage technieken, handvegers maken, leer met hen mee en geef ook de lessen conversatie in
de Engelse taal aan deze kinderen.....maak muziek en wees creatief met sport en spel.
Maar vooral geef hen die liefdevolle Aandacht.

Bij de School voor de Blinden en Slechtzienden gaan de Vrijwilligers minimaal 3 dagen - op maandag,
dinsdag en woensdag - aan de slag : van 08:00 tot 12:00.
Maar dit is optioneel, want je kan je dagen zelf indelen en als je bijvoorbeeld een weekje of langer er
tussenuit wilt, dan is dat geen probleem.
Het kan zijn dat je alle dagen die jij als vrijwilliger wilt inplannen, volledig besteed wordt op deze
Blindenschool....vooral als je hier lang (minimaal 2 maanden) wilt verblijven.
Op deze manier krijg je meer binding met de kinderen. Soms kan het ook zijn dat er op een weekdag tijd
vrijgemaakt wordt voor vrijwilligerswerk op een andere lokatie ; bijvoorbeeld dat er een trip wordt gemaakt
naar een schooltje dat verscholen ligt in de jungle. Als het even lukt met vervoer dan kan je mee....
Ook een aantal dagen op de School voor de Doven en kinderen met Autisme kan je geplaatst worden.
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Op Zondag, van 08:00 tot 12:00 hebben we Vrijwilligerswerk met de kinderen van de kampung
(sloppenwijk) aan de rand van het stadscentrum. We gaan dan creatief te werk met verf, kleurpotloden en
ander materiaal.
Soms komen er 20 kinderen, maar vaak ook 50 tot 100.....we verdelen het werk/creatieve uitingen en
aandacht onder het aantal vrijwilligers en er wordt samengewerkt met onze lokale hulpverleners. Buiten
creatief zijn met verf en kleurpotloden, willen we ook graag wat sport en spel met de kinderen doen.
Hoeveel Vrijwilligersdagen je per week in totaal wilt opnemen ligt aan jou .
De rest van de week, mag je zelf invullen.....er zijn genoeg opties....

Je hebt genoeg tijd over om de omgeving te verkennen : je bent in de binnenlanden van Java, waar
watervallen in de buurt zijn en overal theeplantages en rijstvelden.
Het is hier niet toeristisch en de bewoners zijn hartverwarmend en behulpzaam.
De rest van de week, vul je dus zelf in en ben je op jezelf.....
Wij staan klaar om tips te geven en je kan je altijd inschrijven voor het ontbijt en het avondeten.

De Onkosten voor het seizoen 2024/2025 voor jouw verblijf willen we laag houden, zodat er meer
personen kunnen komen.  

Vanaf 2024 kunnen vrijwilligers ook GRATIS bij ons verblijven, in ruil daarvoor neemt men minimaal 8 kilo
aan t-shirts mee terug naar Nederland.  Onze organisatie heeft namelijk ook een kleine Webshop waar
we Shirts en armbanden verkopen - de inkomsten gaan naar de Projecten.  Dus je helpt dan ook mee op
deze manier.

Heb je geen zin in extra bagage of wil je liever  de onkosten overmaken, dan is hieronder meer informatie
:

15 euro per nacht.
Van deze inkomsten gaan 50% naar de Kinder-projecten , dus je helpt degelijk mee !

Wat krijg je voor in de plaats :
- Een eigen Slaapkamer .

- Gezamenlijke (warme) douche met europees toilet
*- gezamenlijke keuken + buiten douche/toilet
- gezamenlijke Terras

 - Elektriciteit / gas /water
*- Begeleiding : we adviseren je met het uitzoeken/uitstippelen van dagtrips of een reisje tussendoor.
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We begeleiden je natuurlijk ook bij je vrijwilligerswerk.

Je bent van Harte welkom - Tot Ziens !

Rony, Karine & Team
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