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Een Vakantie met het HARTÂ 

Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â >Â AANSTAANDE JULI & AUGUSTUS zijn er INFORMATIE-DAGEN
meld je aan !.. <

..werken voor een Goede Doel op Java Indonesie met veel vrije Vakantie-dagen.Echte HULP GEVEN
AAN EEN ANDERVoor jongelieden en ouderen jong van hart, die willen gaan backpacken en/of een
lange tijd de wereld willen afreizen - maar ook voor iedereen (jong & oud ), die even een rustpauze willen
nemen van het hectisch Europa - Willen wij graag de mogelijkheid geven om de andere kant van het
leven te proeven....Om af te reizen naar de binnenlanden van West Java !! .een heel andere setting met
normen en waarden, dat ZO dichtbij het leven staat. Overleven is hier een dagelijks begrip, maar wel met
zoveel mogelijk waardigheid en menselijkheid.
Buiten dat Java heel mooi is, kan je niet om de armoede heen ....je ziet het elke dag en als gevoelig
mens, kan je dit niet over je kant laten gaan en/of het niet willen zien....
Je wilt graag helpen...een steentje bijdragen om deze armoede ietwat draaglijk te maken.....elke beetje
wordt hier dankbaar begroet..

Vooral de Kinderen worden hier het hardst getroffen, bij bezuinigingen in de familie.
We zijn nog steeds druk bezig met de aanschaf van Schooluniformen voor een aantal kleine lagere
scholen rondom Sukabumi, allen gesitueerd in zogeheten kampungs (arme plattelandsdorpen). Er gaan
veel kinderen van armere gezinnen naar zulke schooltjes die alleen basislessen krijgen tot 11.00
s'morgens: de rest van de tijd helpen de kinderen hun ouders of slenteren door de straten....

Onze Organisatie helpen ook door o.a. diverse schoolspullen voor de kinderen aan te schaffen, zoals
leermiddelen, kleding, schoolmelk etc. Bovendien kunnen deze schooltjes zelf ook best een financieel
steuntje in de rug gebruiken (renovatie, wasbakken, goed sanitair, sportartikelen etc).
In 2011 zijn we begonnen met het uitdelen van schooluniformen.

Het begon allemaal met een meisje, die vlakbij ons werkte en haar broertje niet naar school kon sturen,
omdat ze geen geld had voor de uniformen en boeken. Ze leende 100 euro van ons en daarmee kon
haar broertje voor 1 jaar naar school. Natuurlijk hoefde ze dit bedrag niet terug te betalen, maar vanaf dat
moment was het voor ons duidelijk, in welk richting we hier van nut kunnen zijn.
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We zijn daarna stelselmatig begonnen met de Kinderprojecten. ..Afgelopen jaar waren er weer 25
kinderen aangemeld voor het schooljaar 2014-2015.....Dit doet ons weer goed!.....we bedanken iedereen
die hier aan meegeholpen hebben..
Â De kinderen hebben 3 tot 4 schooluniformen nodig: Die zijn verplicht op de scholen in IndonesiÃ«
Â  Voor elke dag een andere Tenue - En dan nog een sporttenue. En eigenlijk ook nog witte sokken en
zwarte schoenen. Een uniform lijkt misschien een overbodig iets in de ogen van Westerlingen, want "je
kunt het geld toch beter besteden?", maar het dient meerdere doelen. Ten eerste de hygiÃ«ne: om de
twee dagen een schoon uniform is wel zo fris in zo'n tropisch en warm klimaat. Ten tweede verzacht een
uniform ook de verschillen tussen rijk en arm. De rijke jongen draagt hetzelfde uniform als de arme
jongen die verderop in een krot woont. Ook de docenten dragen een uniform, in een andere kleur.
Onderscheid moet er zijn. Ouders zijn verplicht die drie uniformen en het sporttenue voor de kinderen aan
te schaffen. Een hoge kostenpost voor die ouders. Ook de lokale stoffenhandel en de lokale kleermaker
profiteren mee van deze aanschaf.
Het zou mooi zijn als we in de toekomst die schooluniformen kunnen blijven verstrekken en ook
schoenen en sokken kunnen geven aan de kinderen. Nu lopen enkelen nog op slippers of blote voeten.
Allemaal afhankelijk van uw bijdrage. Maar ook zijn er ouders die Totaal niets hebben en hun kinderen
NIET naar school sturen, of naar een zeer beperkte School waar de kinderen maar 3 tot 4 uurtjes les
hebben per dag... ( van 07.00 uur tot 11.00 uur of eerder ) ...dus echt heel basic !...

Vaak zie je voor de rest van de dag de kinderen slenteren door straten, zwemmen in vies water, ze gaan
mee met de ouders werken of werk zoeken, sommigen zoeken eetresten in vuilnisbakken....
We zijn goed bezig met diverse projecten, maar we zijn er nog lang niet. Met uw steun, uw hulp, uw
bijdragen kunnen we ervoor zorgen dat we door kunnen gaan .....
Kom naar Sukabumi om mee te helpen en/of om de resultaten van onze projecten met eigen ogen te
zien.
In het begin financierden we het project met ons eigen geld, maar thans proberen we meer vooruitgang te
boeken middels sponsoren en donaties...

Voor het jaar 2016 zijn we al bezig om een Leer-Centrum te bewerkstelligen op een stuk eigen grond,
zodat we onafhankelijk direct kinderen kunnen helpen met educatie en een basis neerzetten voor een
meer stabiel toekomst Middels donaties en CROWDFUNDING maken we kleine en grote stappen...

Als vrijwilliger is het werk zeer gevarieerd.
Je geeft minimaal 3x per week les in onder andere engelse taal (conversatie) en/of lichamelijke
oefeningen ( Sport & Spel ). Maar ook creatief onderlegd hulp is hier meer dan welkom voor muziek, dans
, beeldende kunst en toneel... Je helpt mee met kleine bouwwerkzaamheden en met lokale
projecten....Men hoeft hiervoor geen diploma's te hebben. alles is basis - je geeft ondersteuning aan de
officiele leerkracht. Het feit dat een Europees persoon de kinderen bijstaat met de les, werkt al
motiverend en verfrissend.
We zijn ook zeer geinteresseerd in Vrijwilligers die 'groene handen' hebben en onze tuin en plantage
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kunnen bewerken.

Natuurlijk heb je dan nog genoeg tijd over om de omgeving te verkennen : je bent in de binnenlanden van
Java, waar watervallen in de buurt zijn en overal theeplantages en rijstvelden. Het is hier niet toeristisch
en de bewoners zijn hartverwarmend en behulpzaam.

Omdat wij als jouw begeleiders het ook zeer belangrijk vinden dat je wat opsteekt van de
normen,waarden en cultuur, dan alleen maar hier hard gaat werken... willen we onze vrijwilligers graag
een ' spoedcursus' geven over het leven aan de andere kant van de wereld : een maatschappij met een
dagelijks leven, dat zo anders is dan die in Europa... Ook een andere innerlijk beleving ....zelfs na 5 jaar
verblijf hier, zijn er vele aspecten van Java dat ons blijft verrassen... Als Mens is het goed om dit alles op
je te nemen en het door te filteren als je weer thuis ben...

Wat de kosten betreft is het makkelijk hoor :

 - 6,50 euro per dag / per persoon voor onderdak, Ontbijt & Avondeten. - 1 euro per dag / per persoon
voor elektra, thee,koffie,water + EHBO ter plekke.. Zorg dat je een goede Reisverzekering sluit en vraag
informatie aan bij je eigen zorgverzekeraar ivm met je vakantie. Natuurlijk gaan we vanuit dat er geen
ongevallen zullen voorkomen....Totale onkosten met alles inbegrepen is dus 7,50 euro per dag/per
persoon.Onze begeleiding is natuurlijk is natuurlijk inbegrepen en ook alle het hulp van de leerkrachten
en medewerkers. Je krijgt genoeg vrije tijdsbesteding en veel tips ...Je krijgt ook naar wens Gratis muziek
/ dans / schilderlessen...maar vooral veel levenslessen van de bewoners en hun manier van leven en van
de natuur om je heen.
- De vliegtickets moet je natuurlijk zelf betalen - Wij kunnen natuurlijk ook voor je boeken. Gemiddeld
kosten de (retour)Tickets rond 600 euro . Voor de drukke vakantiemaanden Juli en Augustus zal het iets
hoger uitvallen.
Wees welkom en kom proeven van het 'andere' leven......

HOE KOMEN JULLIE IN SUKABUMI ( onze hoofdkwartier ) en meer INFO :

Als jullie landen dan gaan jullie eerst langs de Douane
Na het controleren van de paspoorten mogen jullie de bagages gaan ophalen.
De Visa on Arrival is sinds kort gratis !
Daarna nog een laatste controle voor de uitgang en dan komen jullie BUITEN......De druk van de
plotselinge warmte zal de eerste indruk zijn. In Jakarta is het temperatuur zeer vochtig en klam....Dat
Vinden wij niet fijn ! ... In Sukabumi is het veeeel koeler en aangenamer ....
Een chauffeur zal jullie opwachten buiten.

Wij maken telefonisch contact met jullie via de chauffeur .
Met een Airco-auto worden jullie via Bogor naar Sukabumi gebracht.....een rit van normaal 3 tot 4
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uurtjes.....Maar soms wat langer als het druk is in Bogor...Vanaf deze grote stad is de Cultuurverandering
best wel heftig. Kijk om je heen of pik nog een extra stukje slaap in de auto...Jullie kunnen tijdens de rit
stoppen waar en wanneer jullie willen om te drinken,naar de toilet te gaan, even bene te
strekken..etc....Gewoon vragen aan Akung.In Sukabumi zullen we elkaar dan persoonlijk gaan
verwelkomen...
Ter informatie allereerst : In Indonesie kan je trouwens met een Nederlands bankpas gewoon Pinnen
hoor !..
Jullie vragen je af wat jullie in en rond Sukabumi allemaal gaan zien en doen ?
Eigenlijk is het HIER ZIJN al heeeeel veel; want maar weinig mensen gaan naar het Binnenland van
Indonesie op vakantie. De meesten gaan naar Bali en trekken dan vlug door Jakarta en Bandung.Het is
dan ook heel interessant om in Sukabumi rond te lopen tussen de echte bewoners van het land.Geen
toeristen met zonnebrillen en bikini's en jullie zullen geen of heel misschien 1 nederlander zien
hier.Verder gaan we niets meer vertellen over jullie verblijf....jullie moeten het zelf gaan voelen en
beleven....Okee...Een paar tips op voorhand dan...:- de watervallen.- de Kampungs- De zee & strand.-
Bandung- Natuurlijk de stad Sukabumi...

Sukabumi ( regio Jawa Barat ) is een gedeelte van Java waar de Landbouw nummer 1 staat....hier staan
veel rijstvelden,gewassen,theeplantages en bamboe...en nog veel meer bloemen,planten en fruit velden.
Buiten de stad is het mooi en relatief schoon ,je kan genieten van mooie uitzichten,van de bergen en
heuvels om je heen,de rijstvelden en van de rust.Maar in de stad en het centrum is het een drukte van
jewelste....alles loopt en rijdt door-en langs elkaar !..er is altijd beweging en veel lawaai...Wij vinden het
wel gezellig,maar zijn toch altijd blij als we weer thuis zijn...of weer langs de sawa's lopen...We gaan niets
meer "verklappen".... ....want sommige dingen moeten jullie gewoon voelen....Voor de rest niet al TE veel
meenemen, want bijvoorbeeld korte broekjes/jurkjes en andere kleren zijn hier heel goedkoop..kun je
meteen wat inslaan voor thuis..

Ben je geinteresseerd of wil je meer informatie, email ons gerust !
Je bent van harte welkom.

AANSTAANDE JULI & AUGUSTUS zijn er Â INFORMATIE-DAGENÂ 
Â  Â meld je!..
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